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Klepel, september 2019

Impressies van een geslaagde Ambachtendag

Het was stralend weer, niet t¢ warm, die eenentwintigste juli. Een grote groep bezoekers had,
verspreid over de dag, de gelegenheid te baat genomen om naar de ambachtendag in ons
museum te komen. We telden minimaal 320 mensen! “We”, dat waren de handenvol
vrijwilligers die bijdroegen aan het welslagen van deze tweede ambachtendag. En de sfeer
was weer uitstekend te noemen. Annie Lont en Elly Keppel zorgden voor de entree. In en bij
de keuken van de ontvangstruimte werden koffie, thee en frisdrank geschonken, met wat
zelfgebakken lekkers, belegde broodjes en krentenbollen erbij.

In en om ons museum waren velerlei ambachten te zien, waaronder diverse ambachten die
samenhangen met de visserij. De grote taanketel, een mobiele smidse, zeilen naaien en breien
en touw slaan. De Gesmeerde Kelen hebben urenlang de vele bezoekers een groot plezier
gedaan met allerlei deels echt-Wieringer zeemansliederen. Eromheen werd vis




gebakken en werden soep en onder andere heerlijke wentelteefjes vervaardigd door Magda
Kuipers. Dichtbij de ontvangstruimte stond een kraam met door Corrie Maas in de
museumtuin opgekweekte en geoogste oude groentenrassen. Er was een verkoopster van
Wieringer ijs en er was een volleerde imker, Marga Lont, die van alles over bijen, was,
honing en honingraten wist te vertellen. In de boerderij en in de kaaskamer waren diverse
dames bezig met koper poetsen en machinaal naaien en sokken breien op een oude Singer-
naaimachine, met boekbinden en met kappen plooien (Jeanne de Weert). Ook vond er een
demonstratie plaats van bamboefluiten.

Buiten, ter hoogte van de darsk, waren ook weer verschillende vrouwen in de weer met vilten
en met spinnen. De Vatropper School (schilderkunst) onder leiding van Marianne van Beek,
en onze eigen Wieringer kunstuitleen trokken eveneens veel belangstelling. Tussendoor
speelden Tineke Osinga en Antje Ernens op de trekzak als de Wieringer Madjes.

Er werd een vijfde bleekpot geboetseerd door Annelies Jongsma, om te laten zien hoe deze
van klei gebakken hoge potten zonder bodem tot stand komen. Er staan er al vier in de tuin
die in het voorjaar gebruikt zijn om de zeekool wit te houden, net zoals bij witlof.

De twee pakken klei van elk 10 kilo, het boetseergereedschap en de plantenspuit stonden
klaar. Het was de bedoeling dat de pot in één dag gemaakt zou worden. Annelies Jongsma
was gevraagd dit te demonstreren, omdat ze ook bij de voorgaande acties betrokken was en
een zee van ervaring op dit gebied heeft. Gerard Slootweg zou helpen met het vormen van de
ringen.

Helaas lukt het niet; de kleipot nam spontaan vormen aan die niet de bedoeling waren! Het
enige wat te doen stond was wachten totdat de klei harder zou worden. Dat lukte eventjes,
maar het was van korte duur. Stoppen bleek de enige mogelijkheid. Wat jammer!

Was dan alles voor niets geweest? Welnee, nog twee volle avonden is Annelies bezig geweest
om het werk af te maken. Juist in de tijd dat het zo heet was, tot wel 40 C°! Omdat ik de pot
mee naar huis genomen had mocht ik hem drie keer per dag met de plantenspuit besproeien.
Met een vuilniszak werd hij tegen de grootste uitdroging behoed. Uiteindelijk moest er nog



een deksel bij gemaakt worden. En na het drogen moet nu die grote pot nog gebakken worden
in een klei-oven op 1100 C°. Dat gebeurt in Den Helder, want de oven van Annelies is niet
groot genoeg. Er bestaan niet veel van zulke grote ovens!

Soms duurt een ambacht langer dan één dag.....

Hierbij hulde voor het doorzettingsvermogen van Annelies!

Maar eigenlijk heeft het museum al aan vier bleekpotten genoeg, dit exemplaar was ook
alleen bedoeld als demonstratie van een oud ambacht. Toch jammer als ie volgend jaar niet
gebruikt wordt voor rabarber, zeekool of een andere bleekgroente.

Daarom hierbij een oproep:

Wie wil die bleekpot kopen van het museum?

Je kunt er een tekst op gemaakt krijgen die je zelf bedenkt,
bijvoorbeeld je naam, een adres, een pakkende tekst of nog
anders. Ook een eenvoudige afbeelding is mogelijk.

De prijs voor dit product in de winkel is 50 euro.

Maar dan betreft het geen handgevormde unieke witte pot
met eigen tekst!

Wie heeft interesse, biedt boven dit bedrag en wordt de
trotse eigenaar?

Biedingen per mail: keesirishos@gmail.com




Dag van het Wad 2019
Het was meteen maar groot aangepakt, de "Dag van het Wad". Aan de noordkust van Groningen en
Friesland, op de Waddeneilanden en in een groot deel van de kop van Noord Holland waren door de
Waddenvereniging activiteiten gepland, samen met ondernemers en vrijwilligers.
Ons museum deed ook mee. Wat hadden en hebben wij bezoekers te bieden over het wad? Dit jaar
kwam het goed uit. Onze alikruiktentoonstelling is nog te zien en die is zelfs uitgebreid met de
schelpdiervisserij op het wad, vroeger en nu. Beter kan haast niet!
Maar wat nu, als je de trap niet op kunt of als je geen zin hebt je zo intensief in het onderwerp te
verdiepen? Dan hebben we bedacht om strandgapers te laten beschilderen. Strandgapers komen op het
wad voor. Het zijn tweekleppigen, wit van kleur die zich in de bodem ingraven. Lege schelpen zijn
goed geschikt om nég mooier te maken dan ze al van nature zijn. Ze kunnen subtiel beschilderd
worden. En ja, er kwamen mensen op af. Niet in grote getale, maar voor de eerste keer toch leuk.
Zowel volwassenen als kinderen. Dit is een activiteit om nog eens te herhalen. En kijk eens wat een
leuke resultaten!

De Brandweerspuit.

Vorig jaar is er in de Klepel aandacht besteed aan ons historisch erfgoed, dat voorlopig nog
opgeslagen staat in de schuur van Jan en Tima Rotgans, Stroeérweg 19. Jan had nog wat aanvullingen
op de beschrijving van de Brandweerspuit. Ze volgen hieronder:

“De spuit stond ongeveer 80 meter voor Stroeérweg 19 in een gepotdekseld gebouwtje met rode
dakpannen. Nadat dit rond 1940 in verval geraakt was, werd een nieuw onderkomen gezocht, bij J.
Lont Czn. die toen wethouder was en tegenover de Noordstroeérweg woonde. Er werd een stuk aan de
paardenstal gebouwd met de deuren aan de Stroeérweg. Later is de spuit bewaard in de Parklaan, in de
brandweerkazerne van de gemeente Wieringen. De spuit heeft houten wielen en een trekhaak voor een
paard”.



Impressies van het kienderspel

Poppenkast... Het zal minstens zestig jaar geleden zijn geweest dat ik mij heb laten vervoeren
door Jan Klaassen en zijn vrouw Katrijn die hun avonturen beleefden. En nu, op 18 augustus
2019 in de skuur van Jan Lont gebeurde het weer, dankzij de verjaardag van Katrijn en een
mooie vaas als cadeau. Maar er waren Sammeltjes (die je niet kunt zien) die de dag in de war
dreigden te schoppen. Gelukkig kwam alles weer op zijn pootjes terecht. Er waren heel wat
kinderen bij de poppenkast!. Net zoals bij de luusterskilp trouwens in de stal!

Het weer viel gelukkig mee: in de loop van de dag werd het steeds beter. We hadden
ongeveer evenveel kinderen op ons terrein als vorig jaar. Ik hoorde dat er 33 waren, plus hun
vaders en moeders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden, in totaal zo’n 120 personen.
Niet zoveel als op de ambachtendag, maar toch een leuk aantal. De Wieringer Courant
kondigde aan dat ons museum met “Kienderspel terug in de tijd” ging: een dag speciaal voor
kinderen, die “tekje, bochten en fluksen” (Jo Daan!) konden spelen. Maar ook in het hooi op
een grote boerenwagen of op een oude trekker. Elly Keppel en Annie Lont beheerden de
prijsjes voor het meedoen aan een puzzeltocht of aan een groenten-puzzel (zoethout!) en de
vis- en consumptiebonnen en ze telden de binnenkomers.

De kinderen amuseerden zichzelf kostelijk. Er was geen wanklank te horen: het was (gelukkig
maar!) dan ook rustig voor de twee aanwezige EHBO-ers. Er waren diverse binnen- en
buitenactiviteiten. Uiteraard vond het pony-rijden buiten plaats en ook het spelen met stelten,
het letters zoeken, het melken van de koe en het rijden met de kruiwagen, waarmee groenten



vervoerd moesten worden. Het tanen van lapjes of shirtjes geschiedde écht in de taanketel,
opgestookt door Klaas de Haan en zijn nazaten! De kinderen konden (voor het maken van een
foto) hun hoofden steken in een boer- of boerinnetje of ze konden zich spelenderwijs
verdiepen in het (boeren)leven van zo’n honderd jaar geleden: verkleden, pompen en wassen
(in de darsk), punniken of vissersknopen maken. Binnen, in de stal van de boerderij, stond er
een grote foto van onze naamgever, Jan Lont, waarbij ieder mocht raden hoe oud hij wel was.
Voor de inwendige mens werd stevig gezorgd: in de ontvangstruimte waren er pannenkoeken
(warm gehouden op een oud petroleumstel), een heerlijke bonensoep en allerlei lekkere
taarten. En (Wieringer) ijs natuurlijk. Op het terrein werd vis gebakken. Er vond wat uitleg
plaats over de boeiende Wieringer bodem. Er werden allerlei oude kinderliedjes gespeeld op
de trekzak en menigeen zong ze mee.

Iedereen was het erover eens dat het een buitengewoon gezellige en geslaagde dag was
geweest, waaraan niet alleen kinderen, maar ook volwassenen en vrijwilligers veel plezier
hebben beleefd.

Han Krug, een veelzijdig kunstenaar op Wieringen 3,
door Henk Braad

In de nalatenschap van Han Krug [1890-1977] bevond zich een manuscript waarin hij het dagelijkse
leven van boeren en vissers op Wieringen beschreef. Ook zijn grote kennis en liefde voor de natuur
komt hierin naar voren. Naar aanleiding van dit manuscript wordt In 1978 in een uitgave van de
Vereniging Vrienden van het Zuiderzeemuseum Het Peperhuis een complete editie gewijd aan Han
Krug en zijn werk als kunstenaar op Wieringen, getiteld ‘Het onbekende Wieringen’. De Vereniging
merkt op dat niet alles wat hij schrijft historisch verantwoord is maar het aantrekkelijke van zijn
verhaal is dat het geen pretenties heeft. Het beeld dat hij van Wieringen schetst is een registratie van
wat hij waarneemt. Het manuscript begint in januari en eindigt in december en telt vele onderwerpen.
[Ze] worden beschreven op een wijze waaruit blijkt dat de kunstenaar Han Krug heel veel liefde voor
de mens en de natuur heeft en bovenal zijn [i.v.m. de oorlogsomstandigheden] tijdelijke verblijfplaats
Wieringen bijzonder waardeert. Bij voorbeeld:

Han Krug, Oosterland (aquarel).



Januari: van sneeuw en dooi, de boeren en de stallen, vogels en mosselvissers

Tegen dat het stalwerk klaar is, is de thee bruin en wordt het brood met kaas of spek
genuttigd, waarna de pap met stroop of suiker er ook nog wel in wil. Koude maakt hongerig!
Maar eerst het stalwerk af, de beesten gaan voor alles. In de koestal, waar het elektrisch licht
de stal in felverlichte en halfdonkere plekken verdeelt, staan de zestien koeien op een rij, alle
met de kop over de goot gebogen. Er hangt een lauwe warmte in de stal. De koeien staan op
een dikke laag stro tussen ijzeren hekken met de koppen aan kettingen, heel de lange winter
rustig op stal. De kettingen zijn zo lang, dat de beesten ook kunnen gaan liggen. Met hun
staart hangen ze juist over de groep, een afvoergoot die met de mestput in verbinding staat
door een ondergrondse goot. De beste en grootste melkkoe staat één, vervolgens naar gelang
van melkgift nummer twee, aflopend naar jonge koetjes, vaarzen, pinken en kalveren. De twee
leuke, steeds mekkerende, vriendelijke geiten sluiten de rij. Volkert en Kees zijn juist klaar
met de melkerij. De blanke bruisende melk wordt door de zeef gegoten door een schoon
doekje en de kalveren krijgen hun melk vijf volle liters daags en de geiten wat haver en hooi.
De waterslang is inmiddels in de voergoot gelegd, de kraan opengedraaid en lustig klatert het
water de koeien tegemoet. Gulzig slurpen de dieren het heldere vocht. Dan wordt in de goot
het geurige roggestro uitgespreid, waaraan de beesten wat knabbelen. Daarover wordt het
geplokte en uitgeschudde hooi gestort. Koe nummer één krijgt het meeste en naar gelang van
verdienste worden de porties toegemeten.

Buiten onder de sneeuw staan de bieten afgedekt met stro en zand, een lange zadeldakachtige
heuvel. Met een tweetand worden de bieten er uit gepikt, in een grote kruiwagen gesmeten en
de stal ingereden. Dan worden ze gemalen in grove snippers in de bietenmolen en iedere koe
krijgt weer zijn portie voederbieten. De melk wordt in melkbussen aan het hek gezet en
afgehaald door de auto van de zuivelfabriek. Het is inmiddels ongeveer zeven uur geworden
en een groenig — geel licht aarzelt in het oosten door te breken. Het vriest vier graden
Celsius, een koude Noord-QOoster blaast over de sneeuwvlakte en dat valt tegen als je uit de
warme stal komt! Maar het wordt een zonnige dag. Mooi ligt daar de oude boerderij met
besneeuwd rieten dak. Een tiental ganzen waggelt kwakend door de sneeuw, op zoek naar wat
eetbaars. Ze kunnen met gras alleen hun maal wel doen, maar dat is nu onbereikbaar en
alleen de bietenkuil ligt open. Dus vallen ze op de bieten aan en pikken ze hol uit met hun
sterke snavels. Snaterend valt de gent, het ganzenmannetje, ieder aan die in de buurt komt. En
altijd nog valt de sneeuw en is de wind Noord-Qost.

Varia
* We hebben er twee nieuwe vrijwilligers bij: Diana Metselaar, en Jaap Mostert die de
technische dienst komt versterken!

Drie ereleden, drie dragers van de Lont-trofee:
vinr Jeanne de Weert-Doesburg, Nel Fijnheer-Rotgans, Jan de Weert



De uitslag van de RABObank-campagne voor ons museum Nieuw bestuurslid
met 111 stemmen een bedrag van € 640,47 ! Paul von Wolzogen Kiihr

* Op zaterdag 7 september vindt “Walking Wieringen by Night” plaats, een evenement
dat eerder dit jaar niet doorging wegens weersomstandigheden.

* Zaterdag 14 en zondag 15 september zijn weer de jaarlijkse Open Monumentendagen.
Thema dit jaar is ‘Plekken van Plezier’

* Zaterdag 21 en zondag 22 september organiseert Iris Hos een workshop vishuiden
looien/prepareren n.a.v. van de expositie: “Verpakt in vis”, die volgend najaar zal
starten. De workshop zal worden gegeven door Adrine Pool. Aanvang 10.00 uur. Snel
reageren als je nog wilt meedoen. Er zijn nog maar een paar plaatsen over!

« In het bestuur is weer gesproken over een uitje met en voor alle vrijwilligers. Naar het
zich laat aanzien zal het 28 oktober zijn naar het Museum van de 20° Eeuw in Hoorn.

« De redactie van de Klepel bestaat elke keer uit Henk Broer en Iris Hos. ’t Is maar een
weet.

Geschenken
Van Thea Slagter-Burgstede hebben we een nachtjak gekregen. Van Dinette de Vries-Takes
een trouwjurk van haar moeder, Geertje Takes-Breed. Bovendien een merklap en een
tafelkleed. Beide geefsters hartelijk dank!

Gastenboek
Freitag 09.08.2019

Sehr schones Museum. Vielen Dank fiir die personliche Fiihrung. Die sprachlichen Barrieren
liessen sich recht einfach kldren. Vielen Dank!
Fam. Mdobius aus Hockenheim (D)

Prachtig om te zien hoe het leven op een boerderij was op Wieringen. Heel mooi
gerestaureerd met behoud van originele elementen. Het geheel geeft ook een breder beeld op
het leven hier vroeger dan alleen de boerderij. Op een informatieve informele en persoonlijke
manier rondgeleid door een betrokken vrijwilliger/gids. Dat alles afgesloten met een heerlijk
kopje koffie buiten op het terras. Wat wil je nog meer!
Ab en Mieke uit de Gelderse Achterhoek,
hier in N-H op zomervakantie.



